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Jeroen, Renzo, Dirk, Tjeerd Jan, Joop, Benjamin, 

Wietske en vooraan Tanja en Marianne. 
Wie kent wie bij het begin van deze reis? Dirk en Tanja zijn oud collega’s. Benjamin en Tjeerd Jan 

hebben bij elkaar op school gezeten. Wietske en Joop kennen Renzo van een andere reis. Dirk en Joop 

kenden elkaar van de allereerste reis. Benjamin en Dirk kenden elkaar van een bootreis 2 jaar 

geleden. Alleen Marianne en Jeroen kenden nog niemand aan het begin van de reis. 

 

Dit was weer een TOFFE vakantie!  



Vrijdag 29 augustus  

Het is in Drachten en Heerenveen weer gelukt om alle bagage in de bus te krijgen, inclusief de rolstoel 

van Marianne. Alleen haar rollator paste er niet meer in. Dus mocht ze aan de arm van mooie Joop 

lopen en moeder nam de rollator weer mee terug naar huis.  

We konden op tijd vertrekken en reden zonder tussenstop in één keer door naar Rotterdam. Daar 

gingen we op bezoek bij Gerda. Een collega reisleidster die ons met plezier ontving en verwende met 

ijs met slagroom. 

 

Rechts van Joop zit Gerda bij wie we op bezoek gingen. 

 

Buiten rondom de flat was ook een heel mooie tuin. 



 

We hadden het al op voordat er een foto van gemaakt was! 

En we konden ook allemaal daar naar de wc, heel fijn. We waren daar al halverwege de reis dus na de 

pauze gingen we verder voor de tweede etappe. 

Aan de voorkant van de flat maakten we eerst nog een groepsfoto. 

 

Onderweg hebben we wel een keer file gehad maar uiteindelijk waren we om 6 voor half zes bij ons 

vakantiehuis. De kamers waren vlot verdeeld en het eten was door Wietske al thuis voorbereid dus 

dat was snel klaar. Even na zes uur konden we aan tafel voor een lekker bord macaroni. 



Na het eten gingen we een rondje om het huis lopen en even bij de dieren kijken. 

 

 



  

Op het terras naast de bungalow staan de stoelen aan de buitenkant vlak langs de rand. Dus dat is 

oppassen geblazen. Maar Renzo en Joop hadden dat te laat in de gaten. Na het eten konden we nog 

wel lekker buiten thee of koffie drinken. En daarna iets anders, bijvoorbeeld het verkeerde bier dat 

door Tjeerd Jan toch opgedronken werd. 

Bij de wandeling rondom het huis zagen we in de 

schuur een blauwe trekker met de letter B van 

België. Dachten wij. Maar Benjamin zei dat het de B 

van Benjamin was! 

 kuikentjes! 

 

 

’s Avonds konden we gezellig buiten op het terras naar het weerlicht kijken van een onweersbui ver 

weg. Dat heeft de hele avond geduurd.  



Zaterdag 30 augustus  

Het was meteen uitslapen geblazen vandaag. We gingen op ons gemak ontbijten en een 

boodschappenlijstje maken. Als eerste kwam daar koffiemelk op te staan want dat had Wietske 

vergeten mee te nemen. En we hadden ook al plannen gemaakt om leuke dingen te doen. Renzo had 

een folder gevonden met informatie over een stoomtrein in Maldegem. Daar hebben we allemaal wel 

zin in dus dat gaan we zondag doen. Vandaag eten we pannenkoeken. Tjeerd Jan heeft gisteravond al 

gezegd dat hij ze wel kan bakken. Joop ging boodschappen doen met Tanja, Renzo, Dirk en Tjeerd Jan. 

Wietske, Marianne, Jeroen en Benjamin bleven in het vakantiehuis. Benjamin en Wietske hebben 

samen zijn fotoboekje bekeken en over van alles gepraat.  

Na het boodschappen doen ging Joop brood klaarmaken zodat we uit vuistje kunnen eten.  

 

 

Hier kun je mooi zien 

hoe groot onze 

woonruimte is: keuken, 

eetkamer en zithoek 

heel overzichtelijk.  

Aan twee kanten 3 

slaapkamers. En de 

badkamers en de wc’s. 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Na de lunch was er een bord vol 

bananenschillen overgebleven. 

Voor we weg gingen nam Tanja nog even 

afscheid van haar schatjes. 

 



Vanmiddag gingen we naar badplaats De Haan. Daar kochten we ansichtkaarten en souvenirs en 

gingen we langs het strand wandelen op de boulevard.  

 

Op de boulevard maakten we een groepsfoto voor de voorkant van ons verslag. En we aten een 

welkomstijsje. Alleen Dirk at een hartjeswafel want hij wou geen ijs. 

            

 



 

Op het strand lag ook een houten schip. 

 

Renzo ging ook met blote voeten in de zee. 



 

 

  

We gingen nog even shoppen bij Action en bij de euro shop waar we postzegels konden kopen. Terug 

in ons huis konden we de kaarten schrijven. Alleen Renzo was het briefje met adressen kwijt. 

   

Dirk en Tanja waren met diamondpainting aan de gang en Joop ging pannenkoeken bakken waarbij 

Tjeerd Jan toezicht hield. Intussen lag Marianne in bad maar daar zijn geen foto’s van.  

Toen er drie stapels pannenkoeken waren gingen we eten. Het smaakte allemaal goed, ook de toetjes 

met slagroom. ‘s avonds keken we op tv naar voetbal en Beste Zangers.  



Zondag 31 augustus  

 

Naar de stoomtrein Maldegem – Eeklo. We kochten 2 gezinskaartjes en van de korting kochten we  

drankjes in de trein.  

             

Het was een hoge instap en met de rolstoel kregen we hulp van het treinpersoneel. 

     



      

We waren ruim een half uur voor vertrek al in de trein. Renzo had op de eerste avond van de vakantie 

al een folder gevonden over deze trein en we wilden allemaal wel een retourtje meemaken. 

     

Het was warm bij de machinist en toen de trein vertrok maakte hij een grote stoomwolk.  

                                    

In Eeklo was het saaiste station van de wereld. We liepen de stad in maar op zondag was er niet veel 

te beleven. We liepen een rondje om de kerk en zochten toen een terrasje op want het regende ook 

een beetje. Tjeerd Jan kon niet zijn eigen bier bestellen dus probeerde hij maar eens iets anders: een 

duvel en die viel ook wel in de smaak. 

Vlak bij het terras zag Tanja een beer op een bankje. Daar kon je een praatje mee maken maar dat 

hebben we niet gedaan. Naast het oor van de beer zie je het terrasje waar we zaten. 



      

Bij het station stond gelukkig een wc waar bijna iedereen even naar toe ging. 

   

Renzo en Jeroen waren de grootste treinliefhebbers. Benjamin zag OVERAL de letter B van Benjamin. 

       

We gingen in Maldegem naar de pizzeria en hebben daar heerlijk gegeten. De serveerster zei dat we 

met een volle buik weg zouden gaan en dat was ook zo. We aten pasta, pizza of kapsalon. Wietske 

kreeg alle olijven van de pizza van Benjamin want die lustte hij niet.  

Het was een geweldige dag!  



Maandag 1 september 

Vandaag staat bezoek aan Brugge op het programma. Maar voordat we vertrekken doen Marianne en 

Tjeerd Jan boodschappen want ze gaan vanavond samen koken. Na de boodschappen eerst koffie 

drinken en welkomsttaart eten. We reden in de bus naar Brugge en daar konden we in de 

parkeergarage. De bus kon er precies doorheen en toch gingen we een beetje bukken maar dat 

hoefde niet.  

      

We liepen de stad in op zoek naar de rondvaartboot. Er zijn wel 5 verschillende boten dus we vonden 

al gauw eentje waar we mee konden gaan.  

 

       

We kregen uitleg in 3 talen en volgens Marianne was het meteen een soort geschiedenisles. Zo 

vertelde de gids dat de trapgeveltjes van de huizen gebouwd konden worden door mensen die veel 

geld verdienden. Hoe meer je verdiende hoe hoger het trapgeveltje. 



      

De bouwer van dit huis verdiende dus veel. Vroeger waren er ook veel houten huizen, nu nog maar 

een paar want er waren veel verbrand. Daarom bouwen ze nu stenen huizen. 

 

Hier zie je onze schipper z’n achterhoofd en veel scheve gebouwen maar die stonden wel recht. 

 

Hier zie je de vismarkt die moest een beetje uit de buurt want vis stinkt. 



 

                     

Na de boottocht gingen we Belgische friet eten en shoppen. Jeroen kocht een heel mooi T-shirt en 

was er zó blij mee dat hij danste in de straat! 

        

We pikten nog een terrasje want het was nog steeds heerlijk mooi weer, wat een geluk hadden we 

daar mee. Daarna moesten we weer op zoek naar de parkeergarage, dat was nog een dingetje door 



een wegomlegging maar we vonden hem toch. Bij thuiskomst gingen Marianne en Tjeerd Jan meteen 

eten koken. Gebakken aardappelschijfjes met sla en een boomstammetje.  

        

Het was echt teamwork hoe die 2 samen werkten. Het eten was heerlijk dus kregen ze applaus. 

      

Na het eten kregen we nog vla met slagroom. Buiten begon het een beetje te regenen en de 

regenboog kwam ook tevoorschijn uit het dak van ons huis. 

 

 de kip met kuikens liep buiten het hek.  



Dinsdag 2 september 

Vandaag gaan we met een lunchpakketje naar het kasteel in Gent. We hebben heel wat van de stad 

gezien omdat de parkeergarage wat lastig te vinden was door werkzaamheden aan de weg. 

Uiteindelijk vonden we een parkeerplaats bij een station. We hoefden maar 20 minuten te lopen om 

bij het kasteel te komen.  

 

Bij de ingang konden we eerst even bijkomen van de hobbelige wandeling en ons brood opeten. 

         

In het kasteel kwamen we nog harnassen tegen en luisterden we naar verhalen. 



        

Om boven te komen moesten we een smal wenteltrapje op, dat was best lastig maar het lukte! 

       

Halverwege konden we even uitpuffen en naar meer verhalen luisteren.  

     

Toen we genoeg uitgerust waren gingen we verder naar boven, naar het dak van het kasteel. 



        

Vanaf het dak hadden we een mooi uitzicht over de hele stad. En IEDEREEN was helemaal boven 

gekomen. Jeroen had ook veel plezier met het luisteren naar de verhalen. 

     

Op het plaatje links zie je een ridder te 

paard die 5 mensen aan zijn speer heeft 

geregen. Het zal je maar gebeuren! 

Het waren toch rare tijden toen het 

kasteel bewoond werd.  

Als je het met de baas niet eens was kon 

je hoofd er af gehakt worden! 

Dat zie je op de volgende bladzijde. 



        

Op deze 2 schilderijen zie je onthoofde mensen.  

      

Om weer helemaal beneden te komen moesten we weer wenteltrapjes af. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. 

Maar we hadden geluk: toen we halverwege waren mochten we de geheime trap af. Die was breder 

en liep rechter naar beneden. Daar mogen bezoekers nooit langs, wij kregen een VIP behandeling. 



    

 

Hier zie je de geheime trap. Die was in elk geval beter maar we moesten nog steeds een heel eind 

afdalen. Deze trap kwam beneden in de winkel van het kasteel uit. Daar konden we weer bijkomen en 

nog souvenirs kopen. Bijvoorbeeld een magneet met een afbeelding van de letter van je voornaam 

die mooi versierd was. Benjamin, Tanja, Marianne en Dirk hebben alle 4 zo eentje gekocht. Die staan 

op de laatste bladzijde van dit verslag. 

 

   

Na alle inspanningen in het kasteel gingen we uitblazen op het terras naast het kasteel. We moesten 

echt even rusten want we hadden nog een kleine wandeling van 20 minuten voor de boeg. Onderweg 

werden er ook nog CD’s gekocht. 



 

Drie laatkomers bij de bus op het parkeerterrein in Gent. 

   

Tot slot gingen we nog uit eten in een Indiaas restaurant in Eeklo.  

Daarna zei Marianne: Verzadigd en verkwikt en voor de afwas 

ongeschikt. 

Gelukkig hoefden we ook niet af te wassen dus we konden 

meteen in de bus naar huis. Daar nog even chillen op de bank en 

foto’s kijken en om half 10 gingen de eersten naar bed. Het was 

een vermoeiende dag maar wat een overwinningen behaald: 

hoogtevrees overwonnen en op het dak van een kasteel gestaan 

na ongeveer 300 traptreden omhoog via wenteltrapjes. Niemand 

heeft ze echt geteld maar het waren er echt heel veel.   



Woensdag 3 september 

 

3 mannen met dezelfde pyjama. Volgens Tanja hebben ze een streepjescode. Volgens anderen lijken 

ze op de broertjes Dalton of op andere boeven in stripverhalen. Tjeerd Jan noemt ze: De Baron, 

Vlugge Japie en Handige Harry. (uit de Bassie en Adriaan verhalen)  

Hun boevennummer bestaat uit: leeftijd, maand, jaar. 

 

 

Vandaag maken we een boottocht met de Lamme Goedzak van Brugge naar Damme en weer terug. 

Hier staan we bij de steiger op de boot te wachten die net aankomt. We kregen korting omdat de 

hele groep als 65 plusser werd gerekend. Daar had niemand bezwaar tegen. 



 

Hier gaan we aan boord en in de overdekte kajuit konden we met elkaar aan tafel zitten. 

            

Op het bovendek voelde je wel hoe hard het waaide vandaag. 

           

De boot voer door een heel recht kanaal en onderweg konden we zien wat er aan de wal was. 



 

In Damme gingen we eerst rond de put zitten om te lunchen met ons brood. Een meneer ging voor 

ons op de knieën om deze foto te maken. Tjeerd Jan dacht dat hij een aanzoek wilde doen. Maar er 

was niemand die wilde trouwen. 

             

Net toen we gingen eten begon het te regenen. Er was een klein hokje van een pinautomaat waar we 

bijna allemaal in konden staan om te schuilen. Toen we weg gingen deed Tanja de deur dicht. 

                       



 

In Damme was deze grote kerk open en binnen was het mooi en droog. 

 

Wietske had wel 4 regenponcho’s mee en een paraplu dus de meesten van ons zijn aardig droog 

gebleven. Het was een grote kerk dus we konden er wel een poosje rondkijken. 



Wietske heeft ook nog geprobeerd om mensen met een boze blik (vanwege de regen) op de foto te 

zetten maar niemand kon echt boos kijken. Jeroen moest er zelfs om lachen. 

 

        

Het bleef de hele tijd maar regenen en af en toe konden we een beetje schuilen. Om 3 uur ging de 

boot weer terug en gingen we weer naar Brugge. Toen ging af en toe de zon weer schijnen.  



    

Op de terugweg konden we wel wat lekkers drinken en gezellig bij elkaar zitten. 

Daarna gingen we meteen weer naar huis. Benjamin, Dirk en Wietske gingen boodschappen doen. 

We konden kiezen uit 4 verschillende soorten soep: mosterdsoep, Chinese tomatensoep, Romige 

kippensoep en Thaise Tom Ka Khai soep. We aten er stokbrood bij. Dirk had een toetje gemaakt: 

opkloppudding!. Dat was erg lekker. 

 

 

Dirk moest even flink kloppen om de pudding te maken. Daarna moest het nog even in de koelkast 

om stijf te worden. Deze avond ging Dirk ook nog trakteren op cake. 

  



Donderdag 4 september  

Vandaag is het rustdag. We gingen weer laat ontbijten en hoefden nergens heen. 

Vanmiddag gingen we met z’n allen toch nog shoppen in de Euro winkel. En daarna gingen we 

luisteren naar muziek van de artiesten op de gekochte Cd’s van Tanja en Renzo. 

     

    

Tjeerd Jan liet aan Dirk zien welke kalender hij gekocht had.  

Voor het avondeten gingen we naar een Chinees restaurant. Daar hebben we ook weer heel lekker 

gegeten. 

     

We zaten aan een heel mooie grote ronde tafel en in het midden was een schijf die kon draaien.  



De grootste verrassing van deze week was wel dat alle mannelijke gasten dezelfde pyjama van de 

HEMA hadden meegenomen, alleen verschillende kleuren. Drie hadden we al gezien en twee 

kwamen er nu nog bij: Renzo en Jeroen. Joop had ook zo’n pyjama maar droeg alleen het T-shirt 

daarvan overdag. Alle andere 5 mannen droegen hun pyjama in de nacht. 

  

 

Vrijdag 5 september 

 

De ALLERGROOTSTE VERRASSING van de week was deze vrijdagmorgen van vertrek: iedereen was om 

7 uur opgestaan zoals afgesproken. Behalve de begeleiders: die kwamen om half 8 uit bed en zagen 

tot hun grote verbazing dat iedereen al in de kleren zat, alle bedden waren afgehaald en de koffers 

stonden klaar om in de bus gezet te worden.  

Jeroen, Renzo, Tjeerd Jan, Dirk, Benjamin, Tanja en Marianne: jullie zijn met elkaar een heel 

bijzondere groep gasten geweest. Het was heel fijn om met jullie op reis te zijn en zoveel mooie 

dingen mee te maken: 

Het programma van deze vakantie was vol want elke dag iets te doen: 

Vrijdag: heenreis en kennismaken met nieuwe en oude bekenden 

Zaterdag: naar De Haan, souvenirs, ansichtkaarten, welkomstijsje en strand 

Zondag: op initiatief van Renzo naar de stoomtrein in van Maldegem naar Eeklo. Uit eten bij de 

pizzeria in Maldegem. 

Maandag: Brugge met winkelen en een boottocht door de grachten 

Dinsdag: In Gent naar het grote kasteel waar we allemaal tot op het dak zijn gekomen! Uit eten bij 

een Indiaas restaurant in Eeklo 

Woensdag: varen met de Lamme Goedzak van Brugge naar Damme en terug. De enige dag dat het 

veel regende 

Donderdag: rustdag en winkelen in de Euro-winkel waar de laatste inkopen werden gedaan. Uit eten 

bij de Chinees in Maldegem. 

Vrijdag: verrassend vroeg opstaan, bijna 4 uren rijden en als laatste verrassing een afscheidslunch bij 

de Mac in Heerenveen: frietje en een mac. flurry. 



 

 

 

Dit is een foto van een bankje in Brugge. Het is gemaakt van pannen en deksels. Niemand ging er op 

zitten.  



 

Vier magneten met mooi versierde letters die gekocht werden in het kasteel in Gent: 

 

       

 

            

 

 

We hebben het met elkaar heel gezellig gehad, we hebben veel gedaan, we zijn moe geworden en 

hebben ook heel veel gelachen. We hebben ook elke avond lekker gegeten. En de hele week waren 

we, meestal ongevraagd, heel behulpzaam voor elkaar. 

 

Het was een mooie reis naar de pareltjes van België.  


